
Wij zeggen het zo makkelijk dat een portret de spiegel van 

de ziel is. Maar is dat ook zo, of willen wij er graag onze eigen 

gevoelens voor de geportretteerde in herkennen of in leggen? 

In een portret van een geliefde of goede vriend zijn wij graag 

geneigd zijn of haar ziel daarin te ontdekken. Maar bij een 

portret van een vreemde kan dat niet. Toch kunnen ook zulke 

portretten ons enorm boeien. Hoe komt dat? Wat trekt ons 

erin aan? Moet een portret eigenlijk lijken?

In deze expositie staan mensen, portretten van mensen, 

centraal. Onze eerste expositie met alleen maar portretten. 

De basis van de expositie wordt gevormd door portretten uit 

de eigen collectie, via de Kunstverloting gemaakt als opdracht 

schilderij en is aangevuld met sprekende voorbeelden van de 

hedendaagse Holtense schilders en fotografen: Inge Fürste, 

Lia Driessen, Jennita Stegeman, Gerrie Meilink, Riemko 

Berends, Hans Wissink, Henk Mulder en Wim Kwakernaak.
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Portretten: 
spiegels van de ziel? Expositie van 24 november 2023 tot 21 februari 2024



De Nagelhoutzaal in Kulturhus Holten is geopend op:
ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur
za van 10.00 tot 13.00 uur
zo gesloten

Tijdens de feestdagen gelden andere openingstijden. 
Zie www.kulturhusholten.nl.

De Nagelhoutzaal is ook via een traplift bereikbaar
Toegang gratis

www.nagelhoutcollectie.nl

Werken uit de Nagelhoutcollectie én van enkele 
Holtense schilders en fotografen.

van 24 november 2023 tot 21 februari 2024

De Nagelhoutzaal in het Kulturhus
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten
voor meer informatie: scnh@live.nl
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